
Lente in Mongolië 
In Mongolië is het eindelijk lente. In mei 
was er nog nachtvorst maar nu lopen de 
temperaturen op en wordt het groen bui-
ten. 
 
De kinderen zijn druk met overgangsexa-
mens en een meisje heeft haar diploma 
voor kleuterleidster gehaald. De diploma 
uitreiking is altijd een hele ceremonie. Ze 
wordt nu leidster in ons huis op het 
platteland. 
 
Half juni zullen we ons jaarlijkse kamp 

houden en daar kijkt iedereen naar uit. 
De voorbereidingen hiervoor zijn al 
begonnen. Het is altijd een evenement 
met veel sport en spel maar ook bijbel 
verhalen worden verteld. 
 
Daarna gaan de kinderen naar onze 
vakantie gers op het platteland tot 
eind augustus. 
Daar kunnen ze de hele dag heerlijk 
buiten spelen. De leidsters zeggen al-
tijd dat onze kinderen daarom in de 
winter minder ziek zijn. 
  

Ps.127: “Als de Here het huis 

niet bouwt, tevergeefs bouwen 

de bouwlieden daaraan...” 

Beste allemaal, 

Op 13 september 2025 
willen we het 25 jarig 
bestaan van Asian Foun-
dation samen met u vie-
ren. Noteert u deze da-
tum alvast in uw agen-
da? 

We willen een benefietdiner en een vei-
ling houden. Onze Mongoolse directeur 
Hongoroo zal aanwezig zijn, samen met 
drie van onze vroegere kinderen. Zij 
zijn goed terecht gekomen en hebben 
nu een goede baan. Zij zullen vertellen 
hoe ze het ervaren hebben om bij ons 
op te groeien. U kunt ook vragen stel-
len zodat het project in Mongolië 
dichterbij komt. 

Op een later moment ontvangt u een 
uitnodiging met meer informatie over 
dit jubileumfeest. 

Ik wens u allen een fijne vakantie toe! 
Corry Vreugdenhil 
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Ons nieuwe project: dagopvang voor kinderen 
 
In Mongolië wordt alles luxer. De meest luxe auto’s rijden er rond, prachti-
ge warenhuizen verrijzen en veel mooie flats worden gebouwd. De over-
heid doet er veel aan om het centrum van de stad mooi te maken, maar de 
arme mensen die buiten het centrum wonen in een zelfgebouwd huisje of 
een ger worden vergeten. Voor hen is er geen enkele voorziening, geen 
stromend water en geen toiletten. 
 
Veel arme kinderen zwerven op straat omdat hun ouders de hele dag weg 
zijn. Omdat de kinderen geen huiswerk maken komen ze op school achter 
en gaan soms helemaal niet meer naar school.  
 
We zouden heel graag voor deze kinderen een dagopvang starten, we hebben hiervoor al een locatie gevonden. Op deze 
dagopvang kunnen kinderen hun huiswerk maken, spelen en wat te eten krijgen. En hier kunnen ze ook de liefde van de 
Here Jezus leren kennen. 
Enkele sponsors hebben zich hier al spontaan voor aangemeld maar we hebben maandelijks nog 750 euro nodig om hier-
mee te kunnen starten. 
 
Helpt u mee? Maak uw maandelijkse donatie over naar IBAN NL76 RABO 0313117888 t.n.v. Asian Foundation. 



Beste sponsor en sup-
porters, 

Corry en ik zijn op het 
ogenblik in Khark-
horin, op het platte-
land, waar we ook een 
kindertehuis hebben. Elke maand 
bezoeken we hen daar. Het is 370 km 
vanaf de hoofdstad en 6 uur rijden. 
We hebben 16 kinderen in dat huis, 
verdeeld over twee vleugels. Het is al-
tijd fijn om hen te bezoeken. Het is 
zo goed om ook een huis te hebben 
voor de opvang van plattelands kin-
deren. Dit is het enige kindertehuis 
in westelijk Mongolië voor kwetsbare 
kinderen en voor hen die niemand 
hebben die voor hen zorgt. 

We hebben daar een moestuin en 
twee groente-
kassen. Het is 
zo goed voor 
de kinderen 
om hun eigen 
groenten te 
verbouwen. In 
het najaar 
oogsten we en 
is er genoeg 
verse groente 
voor al onze 

huizen, ook voor die in de stad.  

Aankomende september hoop ik 
naar Holland te komen met drie van 
onze vroegere kinderen die opgroei-
den in onze organisatie. We komen 
om het 25 jarig bestaan van Asian 
Foundation te vieren. We kijken er 
naar uit om ons verhaal te delen 
met de sponsors en om te laten zien 
wie we zijn. 
Hopelijk tot ziens in september, 

Hongoroo 

Toen en nu 
Dit zijn de eerste kinderen die we in ons huis op het platteland kregen. 
We ontmoetten hen op straat want ze hadden geen huis. 
Dit zijn ze nu. Het meisje rechts studeerde Engels en is nu leidster in 
ons huis op het platteland. Het kleine meisje links is nu het meisje met 
bril en zij gaat nu voor sociaal werkster studeren. 

 
Cupcakes 
De kinderen van de zondagsschool van de kerk de Brandaris hebben 
cupcakes gebakken om te verkopen. De opbrengst is voor de twee 
kinderen die ze in Mongolië sponsoren. 

 
 

Wilt u doneren? 
Scan de QR-code met de ca-
mera van uw telefoon en vul 
het bedrag in dat u wilt done-
ren aan Asian Foundation. 
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